Hoera! Tijd voor een leuke
thuisopdracht! Vandaag maken
we onze eigen fantasiestad!



Heel wat kunstenaars
vinden gebouwen & steden erg interessant.
Kunstenaar Escher maakte vreemde kunstwerken
met huizen die erg raar in elkaar zitten. Kijk maar
eens naar de trappen! Daar kloptiets niet!




Kunstenaar Bodys Isek Kingelez maakt steden volledig
uit papier. Ze zien er bijzonder kleurrijk en erg modern uit!




Wij maken vandaag onze droomstad!
Neem even dit materiaal erbij:

- schaar
- potiood
- stevig (!) papier of karton
- Verf (plakkaatverf) enfof stiften
- Eventueel: afbeeldingen van gebouwen die je mooi vindt



Teken op een vel papier enkele gebouwen die jij graag
in jouw droomstad zou zien. Je mag gerust
enkele afbeeldingen opzoeken van gebouwen die jij mooi
vindt om de opdracht iets uitdagender te maken!




Plooi je stevige papier of karton als een accordeon.
De stukken die je plooit hoeven niet allemaal even breed
te zijn. Hetis leuk als de delen een beetje verschillen
in grootte.




Tekende vormen van de gebouwen die je eerder tekende
overop je geplooide papier. Het is erg belangrijk dat alle gebouwen
aan elkaar hangen. Je gaat ze zo uitknippen en anders
vallen ze van elkaar! Teken in elk deel een gebouw.




Knip je stad uit! Hijziet er al super uit,
vinden jullie niet?




Nu mag je je stad schilderen.

Let op! Als je schildertleg je een krant onder je stad.
Telkens wanneer je een nieuwe kleur gebruikt
was je je penseel met water. Laat je penseel niet te lang
in het potje met water staan want dan gaan
de haren schuin staan. Heb je geen verf?

Je kan ook gerust potloden of stiften gebruiken.




Als je verfdroogis kan je je gebouwen nog verder versieren
met stiften. Heb je zin om nog verder creatief aan de slag
te gaan? Je kan meerdere van mini-steden maken
en ze achter elkaar opstellen. Zo krijg je een gezellige
stad met heel veel appartementen en woningen.

Fantastisch gewerkt!




